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Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 
van ons vokke tijdens de plechtige uitvaartdienst met asurne

in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk 
op donderdag 6 november 2025 om 11.00 uur.

Later krijgt Rik een mooi plaatsje bij zijn kinderen.

Rouwadres: Familie Rik Van Meel
 p/a Begrafenissen Hensen
 Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Als alles is beleefd en alles is doorstaan,
dan komt de tijd om vredig heen te gaan.

Rik Van Meel
weduwnaar van

Maria De Gouw († 1981)

levensgezel van

Jeanne Van Dijck († 2021)

Hij zal altijd verder leven in de harten van,

Koen Van Meel
Lieven en Tamara Van Meel - Kuijlen
                                            
Guy en Sabine Vanhoutteghem-Meeusen, Pieter en Tim
Guy en Anja Goetschalckx-Meeusen, Arne en Nand

Delen mee in dit verdriet:
Zijn broer en zussen.

de kinderen en kleinkinderen van zijn levensgezel Jeanne

* Essen, 26 april 1938       † Aartselaar, 30 oktober 2025

Anna Gabriëls

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Samenkomst in de kerk (Dreveneind) vanaf 10.40 uur.

zijn kinderen

U kan Rik nog een laatste groet brengen 
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen

op dinsdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rik deed zelf donaties aan Mercy Ships en we zouden het waarderen
als mensen geen bloemen of kransen meebrengen,

maar het geld gebruiken om in Rik zijn naam 
een donatie te doen aan Mercy Ships.

Het rekeningnummer van Mercy Ships is: BE90 0016 0298 64 32 of
via de website https://mercyships.be

Ik heb stormen doorstaan,

een oorlog overleefd,

liefde gekend die veel te snel verdween.

Maar liefde leeft voort,

in wie je hebt liefgehad en laten groeien.

Anderen helpen was me meer dierbaar

dan aan mezelf te denken.

En hoewel het soms leek alsof mijn leven stilstond,

bleef ik bewegen voor hen die op mij vertrouwden.

Misschien was het niet altijd perfect,

misschien anders dan gevraagd,

maar ik kan zeggen: ik heb mijn best gedaan:

uit alle macht mijn warmte gedeeld.

Onze oprechte dank aan de buren in Ekeren
en Louisa Wijnings voor de goede zorgen

de laatste jaren van Rik zijn leven.


